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LEVENSLANG LEREN

Een gemeenschap van mensen die van Jezus wil leren. Dat is in mijn ogen
een christelijke gemeente.

Als gemeenteleden zijn wij leerlingen van Jezus. Net zoals Petrus, Jakobus,
Johannes en alle andere mannen en vrouwen, van wie wij de namen in de
evangelién en brieven lezen. Wij staan in één lijn met hen, als hun verre
opvolgers.

De eerste leerlingen van Jezus gingen letterlijk achter Hem aan. Onderweg
leerde Hij hen over Gods Koninkrijk. Dat licht overal op waar mensen God
als Koning laten heersen, waar zij zich door God als het ware de wetten
laten voorschrijven. Jezus heeft dat op een unieke manier gedaan. Als geen
ander heeft Hij Gods leefregels, de Thora, nageleefd. In zijn manier van
spreken en doen heeft Hij de Thora belichaamd. Daarom wordt Hij ook het
mens geworden woord van God, de mens geworden Thora, genoemd.

Wat Jezus aan zijn leerlingen meegaf, was geen theoretische kennis over
God. Hij leerde hen veelmeer om te leven. Daarmee staat Hij volop in de
Joodse traditie. Zo bidt de dichter van Psalm 25: ‘HEER, maak mij uw
wegen bekend, leer mij uw paden.’ Hij wil van God weten: ‘hoe verwacht U,
HEER, dat ik leef?’

Wat Jezus leerde, heeft vaak te maken met gebeurtenissen die Hij en

zijn volgelingen onderweg meemaken. Als zij op een sabbat tussen de
korenvelden doorlopen en zijn leerlingen daarbij aren plukken, vragen de
Farizeeén aan Hem: ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ Daarop
antwoordt Jezus dat de sabbat er voor de mens is en niet de mens voor de
sabbat. En als zijn leerlingen vragen wie de grootste is in Gods Koninkrijk,
roept Jezus een kind bij zich, zet het in hun midden neer en zegt: ‘Als je
niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel
zeker niet binnengaan.’ Jezus’ leer is dus nauw verbonden met het geleefde
leven.

In de loop van de geschiedenis heeft men echter steeds weer geprobeerd om
van zijn leer een geordend geheel te maken. Daarbij werden uitspraken van
Jezus uit de evangelién en gegevens uit andere delen van de Bijbel zonder
hun context bij elkaar gebracht. Een voorbeeld daarvan is de catechismus.
Daarin vind je een opsomming van wat de kerk als leer wil doorgeven.
Vroegere generaties moesten de catechismus uit hun hoofd leren. Ze
verwierven daarmee een theoretische kennis die niet per se verbonden was
met het leven in de praktijk.

Ik kan me voorstellen dat sommigen zich afvragen: ‘Wat moet ik met
kringwerk? Ik ga al van kind af aan naar de kerk, was actief in de
jongelingsvereniging en heb meegedaan aan Bijbelkringen. Ik heb alles al
wel eens gehoord.’

Leren om te leven, zoals Jezus het deed volgens de Joodse traditie, stopt
echter niet. Het is een levenslang leren. Een leren dat je niet alleen in je

eentje, maar samen met anderen doet. En waarbij je met elkaar nadenkt
over alles wat je onderweg tegenkomt.



Daarom zijn er naast bijeenkomsten waarin passagen uit de Bijbel centraal
staan ook gesprekskringen over het klimaat, over levensbeschouwelijke
vragen, filosofische inzichten en over films. Daarnaast zijn er
koffieochtenden, waarop mensen elkaar ontmoeten om elkaar beter te leren
kennen en eigen ervaringen te delen. Ook zijn er bijeenkomsten waarin
samen wordt gezongen en verheugende of verdrietige levenservaringen in
dank of klacht voor God worden gebracht.

Bijzonder aan dit kringwerkseizoen is dat er ook een lezing wordt
aangeboden met als thema ‘Rouw is liefde’. Daarin zal hogeschooldocent en
rouwexpert Luuc Smit uitleggen hoe we rouw kunnen begrijpen en hoe we
er mee om kunnen gaan.

In alles wat er in deze Kringwerkgids te vinden is, gaat het om gelegenheden
om anderen te ontmoeten en met elkaar te delen wat ieder op zijn of haar
levensweg heeft meegemaakt of wat er in het politieke en maatschappelijke
leven speelt. Dat kan ons helpen om in deze onzekere tijd oriéntatie of zelfs
houvast te vinden en met Gods hulp samen te ontdekken hoe Hij wil dat wij
onder deze concrete omstandigheden leven.

‘HEER, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden’, bidt de dichter van
Psalm 25. Aan deze bede wil het kringwerk in de actualiteit van ons concrete
leven op verschillende manieren gestalte geven.

Jérg Buller

mede namens het voorbereidingsteam: Evelien Barendregt-Van Rietschoten,
Herman Offringa en Marjo Wisse

Vormgeving en druk: Peter van Buuren / Drukkerij Driedijk
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‘ROUW IS LIEFDE’

Wie kortgeleden een geliefde verloren heeft, lijkt wel te verdrinken in
verdriet. Het voelt alsof het nooit meer beter zal worden.

De wereld mag doordraaien, voor jou staat alles stil.

’s Ochtends word je wakker met een donkere wolk boven je hoofd, die de
hele dag niet meer weggaat.

Je voelt je alleen. Alleen met je verdriet, alleen in je huis, alleen aan de tafel,
alleen in je bed. Eenzaamheid dringt zich aan je op, zonder dat je daarvoor
kiest. Misschien wil je zelfs niet meer leven.

Psychiater Damaan Denys verwoordde het erg treffend: Je wilt ongeluk
vermijden en geluk omarmen, juist dan word je ongelukkig.’

Luuc Smit, Hogeschooldocent en rouwexpert, zal een lezing geven over hoe
we rouw kunnen begrijpen en hoe we er mee om kunnen gaan.

Luuc Smit is schrijver van o.a. het boek Trauma en veerkracht en samen
met Prof. Keirse schreef hij Rouw is liefde

Woensdag, 20 november 2024

19.30 uur

Heinkenszand, Dorpsstraat 71, ‘De Dorpskerk’
Luuc Smit (Hogeschooldocent en rouwexpert)



BIJBELLEZEN MET MARGA.

DRIE AVONDEN IN DE ZAK VAN ZUID-BEVELAND
Minstens 2000 jaar oud zijn de verhalen uit de Bijbel en toch hebben ze ons
nog steeds iets te zeggen. Samen lezen we één zo’n verhaal om te kijken of
dat wonderlijke weer gebeurt: dat wij worden aangesproken. Begeleiding is
in handen van Marga Haas. De avonden zijn los van elkaar te volgen.

Data: Maandag, 13 januari, 17 maart en 12 mei 2025

Tijd: 19.30 — 21.00 uur (uiterlijk)

Locatie: ‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Leiding: Marga Haas

Opgave: Niet noodzakelijk, maar wel handig. Stuur een berichtje naar info@margahaas.nl

OVER DE ZEVEN HOOFDZONDEN ALS HULP TOT HEELWORDING

‘Wij lijden aan eenzaamheid, onzekerheid en somberheid, en voelen
vertwijfeling en angst. We worstelen met tal van psychische klachten, die
veelal terug te voeren zijn op zingeving en vooral het gebrek ervan: leegte.
Dat nare gevoel proberen we te dempen door excessief te consumeren en te
“genieten”, waardoor we ons steeds leger gaan voelen en in een negatieve,
vicieuze cirkel terechtkomen.’

Dat schrijft psychiater en columniste Esther van Fenema (1970) in haar
boek Het verlaten individu. Daarin schetst zij hoe de westerse mens als

een soort god zelf de grenzen bepaalt en overal recht op meent te hebben,
maar de verantwoordelijkheid helemaal niet aankan. Van Fenema grijpt

in haar schrijven terug op de Bijbel, mythologie, literatuur en kunst. De
hoofdzonden vormen daarin de rode draad: welke rol spelen hoogmoed,
luiheid, hebzucht, onmatigheid, lust, woede en afgunst in deze tijd en welke
vermommingen hebben ze aangenomen?

Ik vind het verbazingwekkend dat het lijden van ons huidige mensen in
verband wordt gebracht met de zeven hoofdzonden die in de middeleeuwen
door Paus Gregorius de Grote (590-604) werden uitgewerkt. Een dat in

een tijd waarin het in onze kerken nog maar zelden over zonde’ gaat. De
reden daarvoor is waarschijnlijk dat dit begrip makkelijk gevoelens van
somberheid en schuld kan oproepen, terwijl veel mensen in de kerk juist
bemoediging en hoop zoeken.

Daarmee is echter niet gezegd dat zonde in ons leven geen rol meer speelt.
Wel lijkt het me geboden om het er z6 over te hebben dat mensen daardoor
niet terneergedrukt worden en zich somber voelen. Veelmeer zouden we over
‘zonde’ spreken op een manier die ons helpt onszelf beter te verstaan. Zonde
heeft te maken met onze kwetsbaarheid en de gebrokenheid van de wereld
waarin wij leven.

Veel verhalen uit de Bijbel beginnen bij een situatie van gebrokenheid (Denk
alleen maar aan alle verhalen over zieke mensen). Maar ze blijven daar niet
in stilstaan. Nee, ze zoeken een uitweg, en vaak vinden ze die ook. Zo’n
uitweg kan voor iemand die zich in het verhaal herkent een impuls zijn die
helpt om met goede moed verder te gaan.

In deze gesprekskring zullen Bijbelse verhalen gelezen worden waarin
mensen in hun gebrokenheid aan ons voorgesteld worden. En wel in

een gebrokenheid die in verband kan worden gebracht met één van de
hoofdzonden. Daarbij zal over zonde z6 worden gesproken dat het kan
helpen tot zelfinzicht en vooral kan bijdragen tot heelwording.

Ik zal me daarbij vooral baseren op een boekje van ds. Bert L. van der
Woude met als titel: Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel. Deel III.

De ondertitel is veelzeggend. Hij luidt: Over de zeven hoofdzonden als hulp
tot heelwording.
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Het lijkt mij boeiend om de inzichten uit dit boekje te vergelijken met en
aan te vullen door inzichten van Esther van Fenema uit haar boek Het
verlaten individu. Intrigerend vind ik dat Bert L. van de Woude over zonde
wil spreken als een handreiking tot een zelfverstaan ‘dat mensen ... niet
isoleert, maar hen juist weer zin geeft om met inzet en overgave samen met
anderen te leven ...” Het nadenken over ‘de ... hoofdzonden als hulp tot
heelwording’ kan ons dan misschien ook helpen om ons minder verlaten te
voelen.

Woensdag, 8 en 22 januari 2025 en woensdag 5 en 19 februari 2025
14.30-16.00 uur of 19.30 — 21.00 uur Bij aanmelding graag voorkeur aangeven
‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Jorg Buller

jorgbuller@yahoo.com.br of 06-49 717 353

GESPREKSGROEP HEINKENSZAND: ‘DOORNSE CATECHISMUS’

Een groep predikanten heeft 52 vragen opgesteld bij de Apostolische
Geloofsbelijdenis. In het boekje Doornse Catechismus’ zijn deze gebundeld.
Elk hoofdstukje behandeld een vraag.

Enkele voorbeelden: Wat is mijn diepste troost? Bestaat toeval? Heeft God
plezier in andere religies dan het christendom? Kun je geloven buiten de
kerk? Wat is bidden?

De predikanten zijn op zoek gegaan naar eigentijdse antwoorden, zowel
theologische als spirituele. De antwoorden geven een aanzet om met elkaar
in gesprek te gaan over de verschillende thema’s.

Donderdag 17 oktober en 14 november 2024.

Donderdag 20 februari en 20 maart 2025

15.00 - 16.15 uur

Ganzestraat 3 te Heinkenszand

Evelien Barendregt

dsevelienbarendregt@gmail.com of 06-46 882 434 tot uiterlijk 1 oktober 2024
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GESPREKSKRING NIEUWDORP

Ongeveer 6 a 7 keer per jaar is er een gespreksavond in Nieuwdorp. Over het
algemeen bij iemand thuis. De thema’s variéren. De onderwerpen worden in
overleg gekozen. We hebben gesproken over het jaarthema van de landelijke
kerk, de brief van Jacobus, Pinksteren, zingeving en geloof aan de hand van
gesprekskaartjes. Ook over zaken die ons persoonlijk raakten in de kerk of
samenleving. Ds. Marjo Wisse heeft op ons verzoek een presentatie gegeven
over de gebruiken in de eredienst en met name de oorsprong hiervan. Een
leerzame avond waarin onze geschiedenis van o.a. de reformatie weer werd
opgefrist. Het komend seizoen is zij bereid om weer een presentatie te
verzorgen over een nader te bepalen onderwerp.

De eerste gespreksavond is op woensdag 18 september bij Anke de Vos,
Ring 45 te Nieuwdorp. Verder worden de data aangekondigd in Kerkwijzer.
De kring communiceert zelf via een appgroep met elkaar. Indien van
toepassing via de email, met informatie ter voorbereiding op het onderwerp.
U bent van harte welkom om aan te sluiten. Als u zich (van tevoren)
aanmeldt houden wij u op de hoogte over de datum, locatie en onderwerp.

Woensdag 18 september 2024. De volgende data worden aangekondigd in
Kerkuwijzer of via app of mail doorgegeven

20.00 - 22.00 uur

Bij deelnemers thuis. De startavond (18 september 2024) is bij Anke de Vos,
Ring 45 te Nieuwdorp.

Joke Bustraan

06-44 224 667

DE APOSTELKRING VAN NISSE

Aan de uiteinden van de dakspanten van de Mariakerk van Nisse vinden we
een kring van twaalf houten beelden. Ze stellen de eerste volgelingen van
Jezus voor. De beelden zijn rond het jaar 1450 gemaakt en hebben dus de
beeldenstorm in de 16e eeuw doorstaan. Over deze bijzondere beeldengroep
is veel te vertellen. Joke Smallegange schreef er een mooie brochure

over. Ook op de website van de kerk van Nisse is informatie te vinden,
bijeengebracht door Charles Tempelman. We maken een rondwandeling
langs deze portrettengalerij en vertellen elkaar over de details die we zien en
wat die betekenen.

De kring staat open voor leden van alle kerken in de regio, zeker ook van
de parochies. We beginnen op zondagmiddag 6 oktober met, in onderling
overleg, de mogelijkheid van een vervolg.

Zondagmiddag 6 oktober.

16.00 - 17.00 uur

Mariakerk te Nisse, Dorpsplein 49
Herman Offringa

g.h.offringa@delta.nl of 06-12 125 739
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ZANGGROEP HOEDEKENSKERKE

Een groepje enthousiaste zangers verleent op ad-hoc basis haar
medewerking aan de zondagse eredienst. Soms betreft dat een nieuw
lied, wisselzang of een eenvoudige meerstemmigheid.

ledereen die graag zingt, is daarbij van harte welkom.

Hebt u belangstelling om, wanneer dat schikt, mee te doen, geef dan uw
emailadres en telefoonnummer door aan Jos Roelse.

We oefenen voor de dienst en soms maken we, voor wie kan, een
afspraak door de week. Alle belangstellenden ontvangen voor de
betreffende dienst een berichtje met de noodzakelijke info.

Ook ontvangt u via de email een MP3 bestandje met de melodie, dan
kunt u ook thuis oefenen.

Belangstellenden ontvangen een bericht

Protestantse Kerk ‘De Ark’, te Hoedekenskerke, Kerkstraat 32
Jos Roelse

roelse-rensen@hetnet.nl of 0113-639 286

CANTORIJ NISSE / ’S-HEER ABTSKERKE

Ook dit seizoen willen we ons met de cantorij gaan voorbereiden op

de kerstviering die dit jaar op woensdag valt en in ‘s-Heer Abtskerke
plaatsvindt.

De laatste ervaringen met de cantorij waren positief, zeker ook door de
bijdrage vanuit Hoedekenskerke.

Eind september/begin oktober zullen we inventariseren of er voldoende
mensen mee willen/kunnen doen. Dan kijken we ook welke afspraken
we kunnen maken, zodat we halverwege niet voor verrassingen komen te
staan. In ieder geval beginnen de repetitieavonden een week of zes voor
Kerst. Ieder die mee wil doen is van harte welkom!

In overleg op dinsdagavond. De leden van de cantorij - ook onze gasten uit
Hoedekenskerke - worden op de hoogte gehouden via email. Informatie
wordt ook verstrekt via Kerkwijzer

19.00 - 20.00 uur.

Wordt bekend gemaakt via Kerkwijzer

Gernan Schreuder

gernando@zeelandnet.nl
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CANTORIJ HET VIERHUIS

Aan de diensten in de vier kerken van Het Vierhuis wordt een aantal keren
per jaar meegewerkt door de cantorij. Deze cantorij is geen vaste groep met
vaste oefentijden, maar bestaat uit een aantal mensen uit de vier dorpen
die op oproepbasis voor een bepaalde dienst een aantal liederen willen
inoefenen.

Als er aan een dienst wordt meegewerkt krijgen alle leden een bericht
wanneer en waar er wordt meegewerkt en wanneer er wordt geoefend. Op
grond daarvan beslist iedereen of hij/zij deze keer meezingt.

Wie zich wil opgeven om mee te doen of meer wil weten kan terecht bij een
van de cantors: Stoffel Gunst en Bert Alderliesten.

Worden bekend gemaakt door bericht aan leden.

Wordt bekend gemaakt door bericht aan leden.

Wordt bekend gemaakt door bericht aan leden.

Stoffel Gunst en Bert Alderliesten

Stoffel Gunst: sgunst@hetnet.nl of 0113-563 596

Bert Alderliesten: bertwalderliesten.com of 06-57 204 651

ONTMOETING EN SAMEN ZINGEN VAN

GEESTELIJKE LIEDEREN IN HEINKENSZAND
Eens per maand, op maandagochtend, is er in de Dorpskerk of in de
Blasiuskerk een zangochtend. Deze ochtend staat in het teken van het
met elkaar zingen van geestelijke liederen. Daarnaast is er ruimte voor een
Schriftlezing, korte overweging en gebed. Deze zangochtend is voor iedereen
die van zingen houdt. Met deze ochtend willen we juist voor mensen met een
beperking en ouderen met dementie (en hun familie) de ruimte creéren om
met elkaar te zingen en het geloof te beleven. Deze ochtenden hebben een
oecumenische insteek. ledereen is welkom. De zangochtend is afwisselend
in de Dorpskerk te Heinkenszand, Dorpsstraat 71 en de Blasiuskerk te
Heinkenszand, Kerkdreef 4.
Vooraf is er koffie. Wanneer u opgehaald wilt worden, dan kunt u dat
doorgeven aan Pietie de Haan (0113-562 152) of aan Nora Hooijschuur
(0113-561 932).

De zangochtenden zijn eens in de maand op maandagmorgen
van 10.45 -11.30 uur. Inloop vanaf 10.15 uur met koffie en thee.

Datum Locatie Voorganger

2024:

2 september Blasiuskerk Evelien Barendregt

7 oktober Dorpskerk Maaike van Dijke-van ‘t leven
4 november Dorpskerk Bas van den Dries

2 december Dorpskerk Evelien Barendregt

2025:

6 januari Dorpskerk Maaike van Dijke-van ‘t leven
3 februari Dorpskerk Evelien Barendregt

3 maart Blasiuskerk Bas van den Dries

7 april Dorpskerk Maaike van Dijke-van ‘t leven
S mei Blasiuskerk Evelien Barendregt

2 juni Dorpskerk Jan de Winter
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FILOSOFIEKRING NISSE

Op verzoek van deelnemers en in vervolg op voorgaande jaren

worden in ‘De Dompe’ in de grote kerk van Nisse opnieuw op vier
woensdagmiddagen bijeenkomsten gehouden waarin de samenhang van
filosofische en religieuze inzichten besproken zal worden.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdagmiddag 23 oktober
2024. Mede op verzoek worden dan filosofische inzichten van Ludwig
Wittgenstein (1889-1951), vooral vanuit zijn Filosofische Onderzoekingen
besproken. Onontkoombaar zal een en ander van diens enerverende
leven en Joodse familie ter sprake komen. Zoals zijn broer, de beroemde
componist Paul Wittgenstein.

Degenen die zich wensen te verdiepen kunnen ter oriéntatie in een
bibliotheek het boek van Bert Keizer Leven en werk van Ludwig
Wittgenstein (2021) vinden.

De tweede bijeenkomst op woensdagmiddag 27 november 2024 zal
eveneens besteed worden aan Ludwig Wittgenstein. Juist vanwege

zijn fascinerende zienswijze op het religieuze. Daarnaast komen
schrijvers als Cornelis Verhoeven (wijlen hoogleraar wijsbegeerte),
Frederik Hermans (groot auteur van de vorige generatie), Karl Popper
(Oostenrijkse filosoof, tegenvoeter en tijdgenoot) en anderen aan bod met
hun bespiegelingen op inzichten van Wittgenstein.

De derde bijeenkomst op woensdagmiddag 8 januari 2025. Al is enige
jaren geleden Friedrich Nietzsche (1844-1900) ter sprake gebracht, is
het gezien de dramatische ontwikkeling in ons huidige tijdsgewricht
uiterst actueel zijn vergezichten te bespreken. Een recent vertaald
boek Met Nietzsche aan de keukentafel van Balthasar Thomass (2024)
legt verbindingen naar zelfreflectie voor de mens van de 21e eeuw.
Eveneens zullen uitspraken van Jung, geinspireerd door Nietzsche in
zijn seminars van 1934-1938 over Aldus sprak Zarathustra, vanuit de
Dieptepsychologie, toegelicht worden. Alsook wat Jung schrijft in diens
Mysterium Coniunctionis en Antwoord op Job.

De vierde bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag S februari 2025.
Deels niet ingevuld. Wel worden inzichten vanuit de schatkamer van de
filosofie en literatuur ter sprake gebracht. Zoals Mijn Biecht van Tolstoj.
Ik hoop dat degenen die van het bovenstaande kennis willen nemen en
eigen beleving daarbij verwoorden zich aanmelden.

Aanmelden op mailadres van Ko Vos: jacobusvos50@gmail.com

Woensdag, 23 oktober en 27 november 2024;
woensdag 8 januari en S februari 2025

13.00 - 15.30 uur

‘De Dompe’ in de Mariakerk te Nisse, Dorpsplein 49
Ko Vos

jacobusvos50@gmail.com
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GESPREKSKRING ’S-HEER ARENDSKERKE

In ’s-Heer Arendskerke is een regionale oecumenische groep die eens per
maand samenkomt om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke aard
uit kranten en / of tijdschriften te bespreken. In het afgelopen seizoen
hebben we onder andere gesproken over de Russische orthodoxie, de
situatie in het Midden-Oosten, vragen rondom het beheer van kerkelijk
erfgoed, vergeving en omgaan met verdriet. Omdat de onderwerpen per
bijeenkomst worden gekozen, kunnen nieuwe deelnemers makkelijk
invoegen. De samenstelling van de groep is in de loop van de jaren
regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders mening zijn gebleven.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Dinsdag, 24 september, 29 oktober en 26 november 2024.
Dinsdag, 28 januari, 25 februari en 25 maart 2025

(N.B.: telkens de laatste dinsdag van de maand)

14.00 uur

‘s-Heer Arendskerke, Slotstraat 63

Marjo Wisse

M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL ’s-Heer Arendskerke of
m.j.wisse@kpnmail.nl of 0113 - 561 322.

Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in
september wordt besproken toegestuurd.

KLIMAATKRING

De gespreksgroep waarin we ons bezighouden met het klimaat gaat
alweer aan zijn vierde seizoen beginnen. De leden ervaren het als
inspirerend en stimulerend om samen na te denken over hoe we beter
kunnen zorgen voor de schepping en wat daarover in de Bijbel staat.
Behalve Bijbelstudie kijken we ook Webinars en films waardoor we
ideeén opdoen voor ons leven van alledag. Zo hebben we ons al verdiept
in plastic afval, duurzame kleding, de productie van ons eten en het hoe
en waarom van een voedselbos. Afgelopen voorjaar organiseerden we een
vogelexcursie in Oranjezon en hebben we de nachtegaal gehoord.

Wil jij weten hoe je een kleinere voetafdruk op deze aarde kunt zetten

en wat er eigenlijk in de Bijbel staat over natuur en milieu? Of heb je je
daar al in verdiept en kun je ons een stap verder helpen? Sluit je dan
aan. We kunnen nieuwe leden goed gebruiken. Kom een keertje kijken!
Meestal zitten we in de knusse keuken van de Johannes de Doperkerk in
’s Heer Abtskerke. Welkom!

Dinsdag, 24 september, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november 2024.
en nog te bepalen data in voorjaar 2025

20.00 - 21.30 uur

Johannes de Doperkerk te ‘s-Heer Abtskerke, Kerkring 2

Theanne Boer

theanneboer@outlook.com
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MAALTIJD & FILM

Het staat buiten kijf: ieder mens moet eten. Om te kunnen functioneren,
heeft ons lichaam immers voedingsstoffen nodig die hem energie leveren.
Behalve aan voedsel heeft ieder mens ook behoefte aan sociale contacten.
We hebben mensen nodig die met ons van gedachten wisselen en ons
verrijken met hun gedachten. We hebben mensen nodig die naar ons verhaal
luisteren en ons door vragen en opmerkingen kunnen helpen sommige
dingen scherper of anders te zien. We hebben mensen nodig die ons een
spiegel voorhouden en zo helpen om tot meer zelfinzicht te komen.

Door samen te eten sla je dus twee vliegen in één klap: je voorziet je lichaam
van voedingsstoffen en onderhoudt tegelijkertijd sociale contacten. Dat

doe je telkens wanneer je samen met anderen aan tafel zit, ook in je eigen
huiselijke omgeving. Wanneer wij in de Maaltijd&Film-kring eten met elkaar,
kom je ook met mensen in contact die je niet dagelijks ontmoet. Je hoort
dan ook andere verhalen en wordt geconfronteerd met andere opvattingen.
Dat kan verrijkend en tevens ook uitdagend zijn.

Net zoals ons lichaam hebben ook onze hersenen voeding nodig om goed te
functioneren: geestelijke voeding. Dat is — zo las ik ergens - eigenlijk alles
wat je via je zintuigen binnenkrijgt door bijvoorbeeld te lezen, horen en zien.
Een film is dus één vorm van geestelijke voeding. Net zoals de gesprekken
aan tafel. En wanneer we spreken over wat de film bij ons oproept aan
vragen, emoties en herinneringen, voeden wij opnieuw onze hersenen.

De kring Maaltijd & Film is dus zowel lichamelijk en geestelijk erg
voedzaam. En hij is nog gezellig ook!

Donderdag, 10 oktober 2024

Donderdag 23 januari en 27 maart 2025

Begin maaltijd 18.00 uur; film en gesprek: 19.00 uur — ca. 22.00 uur
Lancasterhof te Nieuwdorp, Baconstraat 11

(Ingang aan de voorzijde, waar ook de ingang van de fysio is)

Nellie Alderliesten en Jorg Buller

Noodzakelijk i.v.m. de maaltijd. Graag één week voor elke maaltijd-
& filmavond bij nellie@alderliesten.com of 06-11 645 173

€ 10,00 voor maaltijd en film-en zaalhuur.

- 13-



Data:
Tijd:
Locatie:
Contact:

Data:

Tijd:
Locatie:
Contact:

Data:
Tijd:
Locatie:
Contact:

KOFFIEOCHTEND ’S HEER ABTSKERKE

In ’s-Heer Abtskerke bent u iedere tweede dinsdag van de maand welkom
voor een kop koffie met wat lekkers. Er is alle ruimte voor het delen van
verhalen en gedachten.

Iedere tweede dinsdag van de maand.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar

Consistorie van de Johannes de Doperkerk te ’s-Heer Abtskerke, Kerkring 2
Nel de Jonge, 0113-603 891

KERKCAFE DRIEWEGEN

In Driewegen bent u elke derde dinsdag van de maand welkom in het
Kerkcafé. We komen dan samen in ’Achter de kerke’, dus letterlijk via de
achterdeur aan de Van Tilburghstraat 27. We beginnen steeds om 10.00
uur en onder het genot van een kop koffie of thee en iets lekkers zitten
we gezellig bij elkaar. Soms praten we over een specifiek onderwerp,
bijvoorbeeld iets uit het nieuws. Soms vertelt iemand over een mooie reis.
Naast kerkleden zijn ook ander bezoekers van harte welkom!

Alle informatie, ook over kerkcafé, is te vinden op onze website:
www.pkndeo.nl

Vooral de pagina ’Actueel’ maar ook onder de andere ’kopjes’ kom je nuttige
informatie tegen. De kringwerkgids staat er eveneens op.

Vanaf dinsdag, 17 september 2024 tot en met 17 juni 2025 iedere derde
dinsdag van de maand.

10.00 - 11.00 uur

‘Achter de Kerke’ van de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Sina Jacobse, 06-34 193 326

KOFFIEOCHTEND DORPSKERK HEINKENSZAND
Van harte welkom voor een kopje koffie of thee, een gezellig praatje of een
goed gesprek!

Iedere tweede donderdag van de maand vanaf 12 september.
Vanaf 10.00 uur

Heinkenszand, Dorpstraat 71, ‘De Ontmoeting’ (achter de kerk)
Elly van Hakken, 0113 - 853 807
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KOFFIE, TWEEDEHANDSWINKEL EN REPAIR CAFE IN HEINKENSZAND
Sinds een paar jaar is er in de Barbesteinkerk een tweedehandswinkel van
het Leger des Heils. In het gebouw of op het terras voor de kerk, kunt u
genieten van een gratis kopje koffie of thee en een praatje. Tevens zijn er
tussen 11.00 en 12.30 uur soep en tosti’s te koop (behalve op zaterdag).
Kom vooral gewoon een keer langs!

Elke dinsdag-woensdag-en donderdag en elke eerste zaterdag van de maand.
10.00 - 16.00 uur: (op dinsdag, woensdag en donderdag).

10.00 — 13.00 uur (op zaterdag): Tweedehandswinkel van het Leger des Heils
geopend

Iedere donderdag: 10.00 — 12.00 uur: Repair café

Barbesteinkerk te Heinkenszand, Clara’s pad 6

Willemien Braamse: Willemien@Braamse.nl

KOFFIEOCHTEND NIEUWDORP

Elke week is er in Nieuwdorp ‘Kerkplein’ op de woensdagmorgen. Vaste
gasten en iedereen die langskomt kunnen aanschuiven voor een kopje koffie
met wat lekkers. De verhalen gaan over alles wat speelt in de wereld tot en
met de kleinkinderen, vakantie, kerkdiensten en alles wat verder ter tafel
komt. Iedereen is welkom; de één komt een hele ochtend, een ander komt
even aan voor een kopje koffie en gaat weer verder.

Elke woensdagmorgen.

09.30 - 11.30 uur

Lancasterhof te Nieuwdorp (dit i.v.m. verbouwing Bethelkerk),

Baconstraat 11 (ingang aan de voorzijde, waar ook de ingang van de fysio is.
Cobi Joosse, 06-20 184 095

MISSIONAIRE BREI- EN HAAKGROEP HOEDEKENSKERKE

In het najaar van 2024 hopen we weer verder te gaan met onze brei-en
haakgroep. Wij zetten ons in voor het maken van warme kledingstukken
en dekentjes voor hen die dit dringend nodig
hebben. In ieder geval zetten we ons nog een
keer in voor Stichting Embrace. Zij werken in
Hongarije en Oekraine en zetten zich in voor
de daklozen en de allerarmsten. Dankbaar en * ,
belangrijk werk waar de deelnemers aan onze v
brei-en haakgroep zich met hart en ziel voor inzetten.

Het is fijn om te merken dat er zoveel empathie is met onze doelen dat er
ook mensen zijn die op afstand thuis willen meewerken! Maar aanwezig zijn
op de ochtenden is natuurlijk altijd mogelijk.

Voor allen die een keer willen aanschuiven volgen hier de gegevens:

Dinsdagochtend om de veertien dagen.

Startdatum zal worden bekend gemaakt in Kerkwijzer.

10.00 - 11.30 uur

Protestantse kerk ‘De Ark’ te Hoedekenskerke, Kerkstraat 32
Marianne Bijkerk, mariannebijkerk@zeelandnet.nl

Gerda Koemans, lkoemans@zeelandnet.nl
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