Kerkenraad komt dringend leden te kort! J O HANNE S D E D O P ER KE RK

De kerkenraad heeft een onaanvaardbaar laag aantal leden. De leden die
er zijn krijgen steeds meer hooi op hun vork. Dat wil niet zeggen dat de
leden geen nee durven te zeggen, maar sommige zaken moeten gewoon
doorgaan. Dit gaat echter zijn tol eisen. Door het ontbreken van voldoende
kerkenraadleden wordt het steeds moeilijker om alle taken goed te
vervullen.

Onze kerkelijke gemeente is athankelijk van een goed functionerende
kerkenraad.

Vanaf januari hebben we slechts 4 leden en 5 vacatures. Er komt veel werk
neer op dezelfde personen. On ze ke rk
Met andere woorden: ER MOET ECHT IETS GAAN GEBEUREN.

De kerkenraad doet herhaalde pogingen om mensen individueel te
benaderen, maar veel mensen hebben geen tijd of willen wel wat hand

en spandiensten verrichten, maar geen ouderling, diaken, of een andere
functie binnen de kerkenraad bekleden.

Er is wel begrip voor het probleem, maar er wordt niets opgelost.

Beste mede gemeenteleden wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het
in standhouden van onze kerkelijke gemeente. Om de ernst van de situatie
een beetje te schetsen volgt hierna een opsomming van de vacatures. Dus
als u zich geroepen voelt te helpen om weer een volwaardige kerkenraad

te krijgen, neem dan contact op om u aan te melden als ambtsdrager.
Natuurlijk hoeft u het niet alleen te doen, krijgt u alle informatie en de
toerusting die u nodig heeft. In principe is deze zaak weggelegd voor ieder
gemeentelid!

Samenstelling Kerkenraad
Ouderling 1 + 2 vacatures

Ouderling-kerkrentmeester 2 + 1 vacature
Diaken 1 + 2 vacatures

Totaal 4 + 5 vacatures




Persoonlijke verhalen
over ‘onze kerk’

Sietske Alblas
Koopman
De kerk, wat betekent
die voor mij? Een
vraag waar ik wel een
antwoord op heb,
maar toch even over
moest denken. De
kerk is belangrijk voor
mij, zelf ben ik lid van
de Ontmoetingskerk
in Goes, welke een
heel nieuw gebouw
heeft. Soms best raar
om naar een andere
kerk te gaan, terwijl
hier ook een gemeente
samen komt.
Want met deze
prachtige oude kerk
in onze ‘voortuin’ voel
ik me ook verbonden.
Het geeft een
vertrouwd gevoel om
onder de kerktoren te
wonen. De toren die
omhoog wijst naar
die ontelbare sterren.
Ik ben dankbaar dat
ik een kind van die
Schepper mag zijn!

Jan Oosterveld
Hoe ik de kerk beleef?
Ben geen kerkganger

maar hecht wel

zeer veel waarde
aan de kerk en het
geloof welke geheel
is opgenomen in
onze maatschappij.
Verdraagzaambheid,
liefde en dergelijke
zijn begrippen
waar we elke
dag mee worden
geconfronteerd. De
moraal van de bijbel
is iets wat onze
samenleving heeft
gemaakt tot wat het
nu is. Ik hecht hier
veel waarde aan en wil
dit graag behouden.

Connie Proos
Op de vraag waarom
ik geef aan de kerk
kan ik antwoorden
dat ik het erg
belangrijk vind dat de
kerk blijft bestaan.
Er kerkdiensten
kunnen worden
gehouden voor
degenen die dat graag
willen. Het onderhoud
van de prachtige
eeuwenoude kerk
van ’s-Heer Abtskerke
kost veel geld en
dan is een vrijwillige
bijdrage erg welkom.

Hans van Hasselt
Ik ben opgegroeid in
’s-Heer Abtskerke.
De kerk op de
kerkring is naast
het dorpsaanzicht
ook een belangrijk
gebouw binnen
onze samenleving.
Juist omdat er veel
vergrijzing onder de
kerkgangers is vindt
ik het belangrijk dat
de kerkbalans wordt
gesteund. Al ga ik zelf
niet naar de kerk, het
is wel belangrijk dat
de mogelijkheid blijft
bestaan voor mensen
die daar wel de
behoefte aan hebben.

Y tocl 0ol ?
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Ook al woon ik nu
‘ver weg’ (Nieuwdorp)
toch blijf ik graag
verbonden met
de kerk in ’s-Heer
Abtskerke omdat ik
er in het verleden
hele leuke momenten
gehad heb. Een
aantal jaren juf van
de zondagsschool
geweest en
meegespeeld in
de verschillende
kerkmusicals. Met
enige regelmaat mocht
ik ook dwarsfluiten
in de kerk wat ik
altijd heel erg leuk,
maar toch ook wel
een beetje spannend
vond. Nu zullen jullie
me in ieder geval bij
de rommelmarkten
achter een kraampje
aantreffen wat ook
altijd weer voor veel
gezelligheid zorgt.

Josephe Ngoumout

Jouw kerk, mijn kerk,

onze kerk.

De kerk is voor mij
een ontmoetingsplek,
waar ik mijn geloof
kan beleven met
anderen.

De kerkgemeenschap
is vertrouwd en het
is een goed gevoel om
bij deze gemeenschap
te horen. Het zou
fijn zijn als er meer
mensen op zondag
morgen een uurtje de
tijd nemen om samen
met ons te bidden en
te zingen!

{

Jan en Elise Mol
Een keer in de twee
weken gingen wij
naar Nisse naar
de zondagschool.
We luisterden daar
naar verhalen uit
de bijbel, zongen
liedjes, knutselden
en deden spelletjes.
Een paar keer per
jaar deden we iets
in een kerkdienst.
En natuurlijk met
kerst een kerstspel.
Er zaten nog maar
5 kinderen op de
zondagschool, dat was
te weinig. Daarom is
de zondagschool na
de kerstviering van
21 december 2018
gestopt. Wij vinden
dat jammer.

Gerard

Voor iedereen heeft de

kerk en/of gemeente
een eigen betekenis.
Als ik vanuit mijn

huis naar de schapen 7
kijk zie ik op de
achtergrond boven de
bomen het silhouet
van de prachtige
kerktoren uit de 14¢
eeuw van ons dorp.
Meestal denk ik dan,
‘wat hebben we het
in ’s-Heer Abtskerke
getroffen met zo’n

mooi kerkgebouw in \
het midden van ons
dorp’. De protestantse
gemeente en het
geloof heeft voor mij
o.a. een verbindende
functie waar je
steun en kracht uit
kan halen. Hopelijk

kunnen ze beiden
blijven bestaan. (
Sinds vorig jaar
probeer ik de
gemeente te
ondersteunen
met de financiéle
administratie. \_




